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MERHABA YAZ! 


Türkiye'nin ilk ve tek spiker dergisi KırmızıTürk Medya Caddesi için yeni ve güzel yoğunluklar Kapıda..Yazın gelmesiyle birlikte yepyeni etkinliklerimiz çok yakında gerçekleştirilecek.. Ödül törenlerimizin geri sayımı başladı..İstanbul ; Ankara ; İzmir ve Sürpriz ödül törenlerimiz yine yılın son aylarında olacak törenlerin hazırlıkları şimdiden başladı.. Yeni eğitim dönemiyle birlikte üniversitelerimizdeki etkinliklerimiz başlayacak. 
Paneller , konferanslar , söyleşilerle medya dünyasına dair önemli çalışmalar yapacağız. 13 Mayıs Spikerler ve sunucular günü de 2020'de çok başka olacak..Şimdiden buna dair çalışma ve projelerimiz söz konusu..Ve yılın sürprizi KırmızıTürk Web Tv..KırmızıTürk çok yakında özgün içerikleri ile tv programları ile yayında olacak..Geri sayım başladı..Nisan sayımızda ayın kapağında başarılı Spiker Cansu Oktay var. Yine dergimiz Nisan sayısı içerisinde başarılı spiker Handan Musaoğlu'nun Dijital Dönüşüme dair çok özel bir makalesi yer alıyor. Muhabirlik ve sunuculuk yine dergimizin içeriğinde. 
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Nisan ayında İstanbul Gelişim Üniversitesinde iğimiz Dijital Dönüşümde Medyanın in tüm ayrıntılarını bu sayımızda bulabileceksiniz. Ve Yine bu yıl ilk kez kutladığımız 13 Mayıs Spikerler ve sunucular 
Günü yansıması spiker ve sunucuların mesajlarını bu sayıda göreceksiniz. Özde Sinem Eser'in yeni makalesi de bu sayıda sizlerle.. 
KırmızıTürk'in için Yaz'da çok renkli geçecek.. 
Kırmızı Türk Medya caddesi bu ay da sürprizlerle dolu rengarenk bir içerikle sizlerle! Tüm kalbimizle Kırmızı Türk Medya Caddesi'nden size 
Merhaba 









CENGİZHAN KAYA 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ 


HANDAN MUSAOĞLU'NUN 


YAZISI 





DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE 


MEDYANIN GELECEĞİ 


A- GELENEKSEL MEDYAYA İLİŞKİN DURUM TESPİTİ 


Televizyon - Radyo ve Gazete - Dergi; Kitle İletişim araçları olarak bildiğimiz bu mecralar dönüşerek varlığını sürdürecektir. 
Dönüşemeyenler, öyle ya da böyle zamana yenik düşecektir. Buna direnmek, genelin dışında bir destek veya ilgiyle mümkün olabilir ki, o da belki bir süre, Kamu yayıncılığı dediğimiz devlet destekli yayıncılık, bu cümlemizin örneği olsun. Kamu yayıncılığı da elbette bu seyri takip edecektir. Belki biraz daha yavaş olacak; hepsi bu. 

Giderek bu destek veya ilgi de 'müze ilgisi'ne benzer bir hal alarak, akan zaman karşısında bir hatıra ve hafıza çeşidi olarak tarihteki yerine yerleşecektir. 

Kaldı ki, sektörün dinamikleri bu dönüşümü zorlamaktadır. Geleneksel medya yatırımı ve işletmesi çok pahalı bir sektör olduğu için ve teknolojik gelişmelerin sağladığı imkanlar ile değişen tüketim davranışlarından dolayı kaçınılmaz bir dönüşüme muhataptır. 

Medyanın geleneksel olanını da yenisini de besleyen temel dinamik 'reklam' sektörüdür, Reklam bütçelerindeki paydaşların çeşitlenmesi bahsettiğimiz dönüşümü çok daha hızlandıracaktır. 

Buraya kadar söylediklerimizin tek kelimeyle ifadesi 'dijitalleşme", bir karmaşıklık yok aslında, Böyle bakınca bir sorun da görünmüyor. 
Çünkü, bu dönüşüme ayak uydurduğunuzda iş yoluna giriyor. Ayak uyduramayanlar da, doğal akışın dışında kalacaklar. Hepsi bu. 

İLETİŞİMİN FONKSİYON KRİTİĞİ 

Belki, burada "iletişim disiplini açısından' gecikmiş bir kritik yapmak gerekiyor. Şudur: Geleneksel medya, bizden önce, 'kitle iletişim araçları" olarak isimlendirilmiş. Halbuki, bu mecralar "iletişimden çok iletim" mecralarıydı. Takip ettiği yazara veya televizyoncuya mektup yazanın, hadi yakın zamana gelelim, faks çekenin oranı neydi ki genel kitle içerisinde. Diğer taraftan, bu yapıldıysa bile etkisi ne olmuştur ki zaten? O halde icra edilen fonksiyon, 'iletişim'den çok 'iletimden' ibaretti. 





urada 


B- YENİ MEDYAYA İLİŞKİN DURUM TESPİTİ 


İnternet Ağı-Dijital Medya-Sosyal Medya: İşte burada çok sorun var, Biraz önce, geleneksel medyanın, 'iletişim' değil 'iletim' fonksiyonundan bahsettim, Yeni medya tam da, 'kitle iletişimi" fonksiyonuna karşılık geliyor. Burada kitle, kitle ve kitleler ile; kitle ve kitleler, kişi ve kişiler ile diyerek çoğaltabileceğimiz çoklukta ve düzlemde; ve doğal olarak karmaşıklıkta "iletişimler", dahası 'etkileşimler' var, 

İnternet Ağı aslında büyük imkanlar barındırmakla birlikte 'kendine özgü" ve 'özge' bir varlık olan insanı 'bir sürü bağ! ile 'bağlayan' bir bağ. Bu bağlar, öyle kolayca olumlayabileceğimiz bir durum değil. Hemen, olumsuzlamamız da mümkün değil elbette. 

'Yeni' olarak belirttiğimiz kavram, iletiye konu olan 'mesaj' değil 'oratam'dır (ortam kelimesini bu şekilde kullanmak da yeni). İnsanlık tarihi boyunca mesajlaşma olmuştur. Mağara duvarlarından bugünkü dijital platformlara kadar kadar bir şekilde ulaştırılan 'mesaj', bugün artık çok daha hızlı ve çok çeşitli vasıtalarla taşınıyor. İşte 'yeni olan bu vasıtalar", Kavramın adını bu vasıtalar oluşturuyor. 





Burada, çok kısa değinerek geçmek zorundayız ki, yeni medya tecrübemiz, yeterince sonuç görmemize yetti. Çeşitli yönleriyle araştırma ve incelemelere konu edildi. Artık, alanda çalışan uzmanlar, bu kadar çok yeni medya rejimleriyle muhatap olan insanların, nevzuhur hastalıklarından, kopuşlarından, başkalaşmalarından hareketle kullanım klavuzları gibi öneri paketleri hazırlıyorlar. Ve yeni çeşit bağımlılık ve hastalıklardan bahsediyorlar. 

Keşke, internet ağı, insanı insana ve genel olarak hayata bağlayan bir fonksiyon icra etseydi. Hele şimdi inovasyonun geldiği bir aşama olarak adlandırılan endüstri 4.0 (nesnelerin interneti) dalgası ile insan dışında her şey birbirine bağlanıyor; fakat ne oluyorsa oluyor, insan insandan kopuyor ve insan nesnelere bağlanıyor da insana “bağlanamıyor”. 
Peki, medya açısından Yeni Medyayı yorumlayacak olursak! 
Yukarıda 'dijitalleşmenin' zaruretini dile getirdik, Geleneksel medyanın pahalı bir yatırım ve işletmecilik olmasının, dönüşümü zorladığından bahsettik. Peki, yeni medyanın bu kadar ucuz oluşu çok matah bir şey midir? 

Herhangi bir insan, tek başına, eğitimine, tecrübesine, birikimine bakmaksızın kitleye, kişilere seslenebiliyor olmasını hangi yararlılık prensibiyle" açıklayabilir? Yeri burası değil, ancak, bu konuya eğilmek gerekir. Diğer yandan, kıymetli bir sözü olan insanın, yeni medya platformlarının imkanlarını kullanarak, doğrudan kitlelere ve kişilere ulaşabiliyor olmasındaki konforu neden ıskalayalım ki? 

Yeni medyayı kişiler üzerinden daha çok konuşmalıyız. Ancak, burada gündemimiz, 'medya kurumları" olmak durumunda. 


www.kirmiziturk.org 2 


ĞLU'NUN 





Buraya odaklanalım. İnsanlar ve kitleler yeryüzündeki bütün medyalarla, yeni medya platformları sayesinde muhataplık kurabilmekteler. İletişim ve etkileşimde bulunmaktalar. Dönüşümün kaçınılmazlığı açısından bir tespit yapalım: Neredeyse bütün geleneksel medya mecralarının, yeni medya mecralarında varlık göstermeye çalıştığını görüyoruz. Demek ki, dönüşüm gelip yakalamış sektörü. 

Medya kurumları açısından, 'sadece dijitalleşme" neticesinde yokoluşa sürüklenen bir örnek yoktur. Ancak, misyon kurumu olanlar dışında, sadece dijitalleşmeyle yetinebilen, geleneksel bir mecra da yoktur. 
Mesela, intranet sadece dijitalleşme aracı denebilir, Mesele sadece dijitalleşme olsaydı, örneğin gazeteler, abonelik sistemiyle okuruyla intranet platformları vasıtasıyla ulaşır, böylece devam ederdi, Böyle olmadı. İntranet kullanılıyorsa belki çalışan kitleyle iletişim açısından kullanılıyordur. Yoksa okur, izler, dinler kitleyle intranet iletişimini deneyen medya kuruluşuna ben denk gelmedim. Şu halde vardığımız yer, bir sorun alanı olarak dijitalleşme değil, tam tersine bir imkan alanı olarak dijitalleşmeyi tespit ediyoruz. Orada kalamayız tabii. Çünkü gerçek mesele medyanın dijitalleşmesi değil. 


C- MEDYA MESLEKLERİNİN VE MESLEK İNSANLARININ DÖNÜŞÜMÜ 


Kitleye hitap etmek isteyen yayıncılar mutlaka yeni medya imkanlarını ve platformlarını tümden kullanmayı tercih ediyorlar. Bu durumun pek çok ezberi bozduğunu, pek çok kalıbı değiştirdiğini ve yine pek çok yeni şeyi öğrenme ihtiyacı doğurduğunu söyleyebiliriz. Medya kurumları açısından durumlar böyle de, medya meslekleri ve meslektaşların durumuna da bir göz atmak zorunluluktur. 

Örnekle ilerleyelim: İsimli bir köşe yazarı, yirmi sene önce medyada nasıl ve ne ile yer bulabiliyordu veya nasıl transfer oluyordu? Ölçek neydi? 
Tiraj, Tirajdaki etkisi medya mensubunun değerini belirliyordu. 

Tirajlara çok büyük etkiler yapan ve fakat yeni medyaya ayak uyduramayan eski medya mensupları birer birer 'arenasını' terkediyorlar. Vaktiyle, tirajları çok hareketlendiren bir gazetecinin, bugün 'hit unsurlarını", arama motoru optimizasyonlarını", "anahtar kelime kurallarını”, 'etiketleme prensiplerini", *sosyal medya yönetimini" vesair öğrenme zorunluluğu var. Dahası, yeni medyayla dönüşen "tüketici davranışlarına' uygun davranma zarureti var, Kendisi bu ihtiyacı dikkate almadığında; çalıştığı medya kurumu bunu kendisinden mutlaka isteyecektir. 

Son zamanlarda dikkatleri çekmiştir. Geleneksel medyacılar, ürünlerini çıkarırken mutlaka yeni medya ihtiyaçlarını dikkate alıyorlar. Cümle, paragraf, görsel tercihlerinde, hatta çalıştığı muhtevayı şekillendirirken, mutlaka yeni medya mecralarını ve onun getirdiği davranışları hesaba katmak zorundalar. 

Bahsettiğimiz bütün tahkiyeye rağmen, medyanın formu-faormatı değişiyor fakat ana fonksiyon sürüyor. Fonksiyon üzerinde yine de birkaç cümle kuralım, Medya söz konusu olunca, yalan muhteva, spekülasyon, karartma, intihal, tekrar, yüzeysellik, güncellik vb sorun ve ilkeler her daim varlığını sürdürüyor. Formdaki değişmeler, bu temel sorun ve ilkelerde bir iyileştirme sağlamıyor. 


D- HİBRİT MEDYA 


Şimdi meselenin bamteli olan yerine geldik. Medyanın evrimi, medya mensuplarının gelişimi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı imkanları hep birlikte düşünerek nasıl bir entegrasyon aşamasına geldiğimiz medya sakinleri olarak kavramak zorundayız. 








Temel formu dijital olan ancak birbirini tamamlayan bir HİBRİT MEDYA olgusu aşamasındayız artık, Fonksiyonlar güncelleniyor. Artık, okunan, izlenen, paylaşılabilen, çarçabuk güncellenebilen bir ekrandır MEDYA, Medyaya ait ne varsa artık ekranda, ama TV değil SİNEMA değil. Okunacak içerik ekranda ama GAZETE değil, DERGİ değil. Kurumsal mecralarda olabilen her şey KİŞİSEL MEDYA' da ama ÖZEL değil, 

Eski veya Yeni, bütün medya artık kendi formlarından taşıp, süregelen ama birleşen formasyonlarla HİBRİT bir formda. 
Medya kuruluşlarında bulunan meslek tanımlarının bir çoğu yok olan meslekler gibi yakın gelecekte ortadan kalkacaklar. 
Bununla birlikte fonksiyonlarının birleştiği yeni meslekler doğacak. Kanatimce ister okur diyelim ister takipçi talebiyle, hibrit medya artık varlığını dayatacak. Her şey ekranda olunca ve ekranlar her şeye uyumlu hale geldikçe HİBRİT MEDYA yerleşecek. 

Genç meslektaşlarım açısından "fayda prensibi'ni göz önünde bulundurarak yazımızı toparlamak isterim. 

Medya meslekleri birleşiyor. Çok sayıda meslektaşın birlikte yaptığı işi artık küçücük bir cihazla tek kişi yapabiliyor. Bu süreçlere uyumlu yetişmeyen meslektaşımızın hayatı zor olur. Artık bir meslektaşımız, çalışacağı konunun metnini, grafiğini, infografiğini, fotoğrafını, videosunu yapmayı öğrenecek, medyasının dağıtımına İlişkin iş ve süreçleri de bilecek. 

Toparlarken, sadece yeni bir aşama olarak, Göbeklitepe'nin keşfiyle birlikte ortaya çıkan, yaklaşık oniki bin yıllık insanlık tarihi, hangi vadilerden aktıysa aksın, ne tür dönüşümler geçirdiyse geçirsin, Sümer tabletleri elimizdeki tablet ekranlar olarak varlığını sürdürüyor. Zamana bağlı olarak çeşitlense bile fonksiyonlar insan ihtiyaçlarına bağlı olarak varlığını sürdürüyor. Mühim olan, 'arayışı süren' insanın 'anlamı' üzerinde düşünmeyi terketmemesidir. Yoksa insanın, yeryüzündeki yürüyüşü basitten karmaşığa evrilen labirentlerde ömür tüketmekten ibaret kalır. 

KırmızıTürk Spikerler Platformu Kurucusu ve Başkanı Cengizhan Kayanın çok yakın zamanda organize ettiği ve İstanbul Gelişim Üniversitesinde 4.Uluslararası Yeni Medya Konferansı kapsamında Dijital Dönüşümde Geleneksel Medyanın Geleceği Konulu Panele katılıp konuyu masaya yatırdık...Yeni Medya öğrencilerinin konuya ilgisi ve katılımı çok güzeldi... İstanbul Gelişim Üniversitesi Moderatör Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Bülent Önere ve Yrd. Doç. Dr. Deniz Akçaya, sevgili öğrenci gençlerimize ve bu özel Konferansa davet eden emeği geçen KırmızıTürk Spikerler Platformu Başkanı Cengizhan Kaya'ya tekrar çok teşekkür ediyoruz...Sevgi İle kalınız... 
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4. Uluslararası Yeni Medya Konferansı 25/26 Nisan tarihlerinde 
İstanbul Gelişim Üniversite'sinde gerçekleştirildi. Etkinlikte 26 
Nisan Cuma Saat : 15.00'da Dijital Dönüşümde Medya'nın geleceği paneli yapıldı. Gelişim Tower Oditoryum salonunda yapılan panelde Moderatör : Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Dr. 
Öğretim Üyesi Mehmet Bülent Öner'di. Panelistler ise Önce Vatan Gazetesi'nden bendeniz ; Cengizhan KAYA ve TRT 3 / TBMM TV Haber Spikeri - Eğitmen Handan Musaoğlu ; Yeni Birlik Gazetesi — Ulusal Kanal - Gazeteci - Program Sunucusu Serpin Alparslan ; Tgrt Haber Haber Spikeri Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ela Rumeysa Cebeci ; Bilişim Muhabiri - BT Haber Yayın Koordinatörü Ayhan Sevgi oldu .İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Deniz Akçay'ın katkısıyla ortaya çıkan Panel ile Dijital dönüşümün her geçen gün daha da hissedildiği şu günlerde bu önemli konu 4.Yeni Medya Konferansında masaya yatırılmış oldu. 


Paneldeki konuşmalar ise Şöyle : 
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Ela hanım Einstein'ın "mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere." sözü ile başladı. 

Küçüklüğünden başlayan araştırmacı kişili verdiği cesaretli hayat tecrübelerinden bahsetti 

Yaşadığı zorlukların ardından kendisini Yeditepe Üniversitesinde bulduğunu söylerken, akademik kesime hayallerin insanı istediği her yere gösterebileceğini gösterdi. 

Bütün liderlerin gözünde ki tutkudan bahsederek öğrencilerin ikinci plandan çıkıp hayallerinin ve tutkularının peşinden gitmeleri gerektiğini belirtti. 

Yapay zekanın zaten olan alanlarda kullanılmasından ziyade daha çok doğanın, ölüm ve açlıkla savaşan insanların ihtiyacı olabilecek alanlarda kullanılmasının gerektiğinden bahsetti. 

Ela hanım konuşmasına hayatta en önemli şey zamandır diyerek son verdi. 





inden bahsederken özgüveninin 





Handan hanım dijitalleşme ve dijital dönüşümden bahsederek konuşmasına 


başladı. #th International 
Yeni medyaya ilişkin düşünceleriyle devam ederken internetin ve yeni New Media 

medyanın imkanlarından, iletişim ve etkileşimin kolaylığını sağlamasından Ge 

bahsetti. i i Er 


Yeni medyanın gelmesiyle birlikte geleneksel medya grubunun yok oluşa i WELCOME doğru sürüklendiğini söyleyerek konuşmasına devam etti. > 

Geleneksel medya, yeniliğe sırt çevirdiği anda bundan olumsuz neceklerini geleneksel medyacılarında bunun farkında olduğunu belirtti. 

Değişime sırt çeviren meslektaş veya meslek sahiplerinin yeni medya karşısında zorlanacağından bahsetti. 

Handan hanım emeklerinizin değerini bilmek ve emekleri karşılığını alabilmek umuduyla yaşayıp değerini bilin diyerek konuşmasını sonlandırdı. 








&th İnternational 
New Media 
Serpin hanım başta Cengizhan KAYA bey olmak üzere sonrasında Hakan bey'e teşekkür 


ederek konuşmasını başlattı. 

Sözlerine, içerik üretimi ve manşetlerin önemini ekleyerek devam etti. Serpin hanım yapay zekanın duygunun yerini alamayacağından bahsederken bu panelin değişime açık olma konusunda alışılmışın dışında olan yapay zekanın insanların yerini alamayacağını savunan önemli insanlardan oluşan bir grup olduğunu katılımcılara göstermiş oldu. 

Devamında yeni medyada en önemli olan şeyin ses ve görüntü olduğundan bahsederken yeni medyanın geleceğin mesleği olacağı hakkında fikirlerini belirtti. 
Ardından katılımcılara yeni medya üne kendi istekleri dahilinde gelip gelmedikleri yönünde soru yönelterek ortamın oranını aldı ve katılımcılara değerli bilgileriyle birlikte kaktı sağladı. Son olarak emoji üretim tasarımı konusunda bilgiler vererek konuşmasını bitirdi. 

Panelin sonunda katılımcılardan sorular alınarak keyifli anlar yaşandı. 


























Cengizhan bey, yeni medyanın en temel özelliğini birbirinden çok uzak şeyleri birbirine yakınlaştırması olarak tanımlayarak sözlerine başladı. Yaptığı web sitelerinden biri olan gezegenlerin olduğu sayfada gezegenlerden birine "haber gezegeni" ismini verdiğini ve bir süre sonra takibinin sonucunda en çok tıklanan gezegen olduğunu gördüğü konusuyla konuşmasına devam etti, 

Bir süre sonra geleneksel medyanın dışına çıkıp haberleri gazeteye geçirmek istediğini bildirerek sebebinin gazetenin kedine has bir saygınlığı ve ağırlığı olduğundan bahsederek değişime açık olmakla birlikte geleneksel medyaya da bağlı olduğunu bizlere gösterdi. 

Doğruluğun ve içeriğin yeni medya adına insanları yanlış bilgilendirmemek amacıyla bunun önemli olduğundan bahsederek doğru haberi nasıl ve nereden alınabileceği hakkında bilgilerini, fikirlerini paylaşarak sözlerini katılımcıların sorularına bıraktı. 
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4.YENİ MEDYA KONFERANSI 


İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve İnovasyon temalı 4'üncü Uluslararası Yeni Medya Konferansı düzenlenen panellerle sona erdi. Konferansı düzenleyen Yeni Medya Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Akçay yakın bir gelecekte insanların rutin olarak yapabileceği işleri artık yapay zeka ve robotların yapabileceğini ifade ederek, buna göre iş hayatında yenilikçi fikirler ortaya koyup bunları uygulayabilen, değer katabilen ve sosyal becerileri yüksek kişilerin tercih edileceğini söyledi. 
Konferansın amacı hakkında konuşan Akçay, “Dijital Dönüşüm ve İnovasyon alanındaki gelişmeleri takip etmek ve alandaki akademik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla bu konferansı düzenliyoruz" dedi. 
Ukrayna Ulusal Teknik Üniversitesi Harkov Politeknik Enstitüsü'nden Prof. 
Dr. Goroshko Olena yaptığı açılış konuşmasında sosyal medya tarafından yeni bir iletişimsel internet ortamının ortaya çıktığını anlatarak Sosyal medyayla mobil öğrenme ve öğrenci merkezli deneyimsel öğrenmenin sağlanabileceğini ifade etti. Konferansta 'Endüstride Dijital Dönüşüm” panelinde yer alan İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elif Kartal sunumunda büyük Veri analizini kavramsal olarak ele alarak büyük verinin kullanımına ilişkin günlük hayattan pek çok ilgi çekici örneğe yer verdi. Panelde Kurumsal Dönüşüm Platformu'nun Koordinatörü olan Göker Sarp, 'Sanayi 4.0 ve Akıllı Fabrikalar' başlıklı sunumunda; Endüstri 4.0'in temel hedefi entegrasyon, otomasyon ve optimizasyon olduğunu belirterek akıllı fabrikaya geçişte oldukça fazla teknoloji, temel ve tamamlayıcı iş uygulamasının rol aldığını açıklayarak, “Bugün tüm dünyada olmazsa olmaz kabul edilen en temel iş uygulamalarının kullanım oranı yüzde 20'ler seviyesinde fakat Türkiye'deki kullanımı ise oldukça düşük seviyede" ifadelerini kullandı. "Eğitimde Dijital Dönüşüm, Geleceğin Okulları ve Üniversiteleri' panelinde konuşan Profesyonel Koç Cem Galip Kahveci dijital dönüşümün kuşakların eğitimlerinde ve öğrenimlerindeki etkisi ve kuşakların bu adaptasyon sürecindeki davranışları modelleri analizinin öneminden bahsetti, Sinop Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Eren Uğurlu, eğitimde dijital dönüşümün yapısal ve süreç değişiklikleri gerektirdiği, bunun online eğitime geçmekle tamamlanmayan bütüncül bir süreç olduğunu belirtti. Uğurlu konuşmasında toplum 5.0'ı Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan değer yaratma, hayal kurma, yaratıcılığın geliştirilmesi gibi faktörlerin toplum 5.0'da da yer aldığını söyleyerek toplum 5.0 la birlikte toplumun tüm kesimlerinin nitelikli eğitim almasını gerektiğini ifade etti. Konferansta Türkiye'de Dijital Gazeteciliğin Algoritmaları Üzerine Etkileri konusunda sunum yapan Beykent Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Merve Zeynep Sarıbek ise Google'ın arama motorları alanında bir tekel haline geldiğini belirterek Türkiye'de en çok ziyaret edilen web sitesi google.com.tr olduğunu söyledi. Sarıbek, konuşmasının devamında Türk okuyucu habere ulaşmak için de Google'ı kullandığını bu sebeple Türk dijital medyası da Google'ın algoritmasina uygun haber yazımı yapmaya başladığını açıkladı. 














Açılış konuşması 


Prof.Dr. Kamuran GÜÇLÜ: Dijital dönüşümün tüm dünyaya duyurulmasını amaç ediyoruz. 


Prof.Dr. Burhan Aykaç: Dijital dönüşümün geleneksel hale gelmesini amaç ediyoruz. Yeni medya gelecek vadeden bir konudur. Ülkelerin demokrasi ve toplumsal hareketleri etkiler. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak 4. 
Uluslararası Konferansını düzenledik. 
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1. Panel 
Soner Arıkan-Fotoğraf Sanatında Dijitalleşme 


Soner bey ilk fotoğrafın görselini göstererek konuşmasına giriş yaptı. Dönem dönem fotoğrafın ve fotoğraf makinelerinin evriminin farkına vardırmakla birlikte dijitalleşme ile ilerlemenin yararlarını gösterdi. Dijital fotoğraf makinesi sensörü ile negatif film, hafıza kartı ile negatif film kutusu arasında ki farklar ve kolaylıklar konuşuldu. İlk fotoğraf makinesinin oldukça ağır olması ardından ilk fotoğraf makinesinin sahibi, makinenin patenti sürdürülebilir olamayacağından dolayı alamadığından bahsederek konuşmasına devam etti. ilk dijital fotoğrafın ve fotoğrafçılığın tarihinden bahsedildikten sonra fotoğrafçılığın en iyi propaganda olduğundan ve bunun getireceği zararlardan konuşuldu. İnsanları kandırmak üzerine kariyerini hiçe sayan fotoğrafçıların yapmış olduğu propagandalardan bahsedilmesinden sonra sözlerine son verdi. 


Engin ARABACI-Tekstil Baskıda Dijital Dönüşüm 


Engin bey önce tekstil tarihinden bahsederek konusuna giriş yaptı. Tekstil alanında artık her şeyin dijitalleşme durumunda olduğundan konuşurken günümüzde iplik seçimi, ürün denemesi, dikişsiz üretim ve tasarımı gibi her alanda makine komutu ile birlikte tekstil alanında ciddi anlamda dijitalleşme olduğunu görseller ve videolar yardımıyla sunumunu yaptı, Ardından dikişsiz kıyafetlerin örnek olarak katılımcılara gösterilmesi sonrasında sanal mağazacılık ve sanal terziciliğin artık dönemimizde kullanılmaya başlanması hakkında bilgiler iletti. 
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Analog yöntem ile baskı ve dijital baskı arasında karşılaştırılmalar yapılarak kolaylıkları ile zorluklarından bahsedildi. Dijital baskının sürdürülebilir olup doğaya vereceği yararlar ve zararları hakkında tahminlerde bulunuldu. Yapmış olduğu işin kolaylığından ve gittikçe yayılmasından bahsettikten sonra sözlerine son verdi. 


Bilgehan ÇORUHLU-Müzik sektöründe Dijitalleşme 


Audio prodüksiyonun tanımını yaparak sözlerine başladı. 
Müzik prodüksiyon sürecini anlatarak konuşmasına devam etti, Ardından kadim kapışma olan analog ve dijitalden bahsederek analog 

ile dijitalin tanımını yaparak arasında ki farklılıkları söyleyerek 

katılımcıları açıklığa ulaştırdıktan sonra taklit ve simülasyonun kolaylığı ile zorluğundan da bahsedildi. 

Kodlama ile aktarılan dijital audio ile ilgili açıklamalar, tanımlamalarda bulunarak günümüz kolaylıklarının farkına varılmasını sağladı 

Kompakt ve iyi anlamda manipülasyonun nasıl olduğu ile sağladığı kolaylıkları konuşuldu. 

Sonrasında sanal enstrümanlar ile kişinin isteklerini kolayca karşılanması keyifli ve detaylı bir şekilde aktarıldı. 

Sanatçıların analog enstrüman çalımı ile dijital enstrümanla birlikte playback yapılması hakkında konuşulmasının peşine bu konuda ki kolaylık, maliyet ve sergileyebileceği zararlar hakkında git geller yaşandıktan sonra keyifli sunum katılımcıların sorularıyla devam etti. 


2.Panel/ Yapay Zeka Ve Pazarlama 
Sarp BAĞCAN 


Sarp bey pazarlama iletişimi yöntem ve uygulamaların neler olduğu ile ilgili sözleriyle konuşmasına giriş yaptı. Bunları bilmenin yeni medya- yapay zeka ve pazarlama alanında kolaylık sağlayacağından bahsederek konuşmasına devam etti, 

Ardından yeni medyanın getireceği avantajlardan ve değişime açık olmanın getireceği güzellikleri anlatarak devam etti. 

Günümüz insanların Web 3.0 olduğunu söyleyerek bir insan beyninin 15 
saniyede bir karar verdiğinden ve ortalama bir dakikada 15 fikir ürettiğinden bahsetti, 

Büyük veri (big data)'nın kullanıldığı alanlardan ve nasıl kullanımı olduğundan konuşulduktan sonra Japonyada yapılan nane şekeri reklamı için ilk robot kreatif direktörün atandığından bahsederken değişime açık olmanın şimdi ki gençler için büyük önem taşıdığını söyleyerek sözlerine son verdi. 


Hilal YENER/ İnternet Ve Sosyal Medyada Kişilik Hakları İhlali 


Hilal hanım internette kişisel verileri paylaşmanın kuralları ve sorunlarının hayatta büyük rol oynadığını anlatarak konuşmasına başladı. 

Kişilik haklarından bahsettikten sonra hukuksal anlamda suç ve suçsuzu ayıran özellikler ve cezaları hakkında konuşuldu. Hemen ardından insanın hukuksal anlamda güvence altında olduğu konular ve kişinin maddi manevi bütünlüğünden bahsedildi. 

Ardından yine hukuksal anlamda açılan davanın 24 saat kuralı yapılırsa veya yapılmazsa ne sonuçlar doğuracağı belirtildikten sonra konuşmasına son verdi. 





Onur SARI/Bilgisayar Programının Korunması 


Onur bey bilgisayar programı hakkında açıklamalarda bulunarak konuşmasına giriş yaptı. 

Eserin korunması için şartlardan ve sahibinin hususiyetini taşıması hakkında bilgiler aktararak devam etti. 

Hazırlık tasarımlarının korunması ve Know How hakkında konuşulmasının ardından sözlerini bitirdi. 


Merve Zeynep SARIBEK/ Google Habercilik Sitesi 


Merve hanım insanların gerçek hayattan çok Google arama sitesinde vakit geçirdiğini gösteren verilerden bahsederek konuşmasına başladı. 

Ardından filtre balonu hakkında bilgi verirken görsellerden faydalanarak kalıcı bir bilgilendirme sağladı. 


Panel-Endüstride Dijital Dönü 








Elif KARTAL/Büyük Veri 





Elif hanım büyük verinin ne olduğunu ve nerelerde kullanıldığını anlatarak ardından örneklerini göstererek konuşmasına giriş yaptı. 

Gıdada büyük veri, satın alma davranışları, spor, şirket, kargo ve özel platformlarda büyük veri gibi uygulama alanlarından bahsetti ve Türkiyeden örneklerle açıklamalarına katkıda bulundu. 

Sunumunun sonunu İlginç notlar kısmıyla katılımcıları ilgilendiren önemli konular ile bitirdi. 


Göker SARP/Sanayide 4.0 Akıllı Fabrikalar 


Göker bey konuşmasına dijitalleşmeyi anlatarak başladı. 
Dönüşümün fazlarını örneklerle göstererek anlatımına devam etti. 

Türkiye'nin mevcut durumunda hangi oranda dijitalleşmede olduğunu ve Türkiyede ki şirketlerin teknolojiyi bir silah olarak kullanma oranını istatistikleriyle sağlamlaştırdı. 

Söz katılımcılara verilerek sorular yanıtlandı. 
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Can ULKAY-Yönetmen 


Can bey, dijitalin en büyük etkisi Ana Akımdır diyerek konuşmasını başlattı. 

Projeksiyon, istenileni olduğun yerde yaratmak ve yönetmenin hayallerinin sınırını kaldırmaktır diyerek projeksiyonun montajdan ayrılmış olduğunu belirtti 

Dijital sinema gelene kadar tarih boyunca sinema her şeyini kendi üretti diyerek sözlerine devam etti. 

Sinema sanat mıdır olgusunu kırarak sinema, endüstri ve sanatı tümüyle kapsadığı için sinema sanat değildir endüstridir diyerek konuşmasını sonlandırdı ve katılımcıların sorularıyla konu oldukça zenginleşti. 


Assist.prof.Dr. Wael ABDELAL 


Dijital diploması hakkında konuşarak şu şekilde tanımladı; problemli çatışma, hedef, yöntem ve kavramlardır diyerek İsrail ve Filistin karşılaşmasını ele aldı. Birbirleriyle çatışma içerisindeler ama İsrail dünyada ilk 10'da yer alıyor.Dijital diplomasının iyi yönetilmesi ve güçlü alt yapıları sayesinde İsrail web sitesinde 6 dilde olmasıyla birlikte güncel bilgiler bulunuyor ve profesyonel bir dil kullandığından bahsederken Filistinin dünyada 70. sırada olduğunu ve güncel bilgilere sahip olmayıp dijital diplomanın kuwetli olmayışından bahsederek örnekledi. 


SİBER GÜVENLİK 


Sosyal medyada ne kadar çok parmak izi bırakılırsa siber zorbalık o kadar çok arttırmış olunur diyerek konuya giriş yapıldı. 

Ardından Microsoft Azure, geniş kapsamlı özellikler barındıran büyük bir bulut platformudur, yani Windows Server işletim sisteminin özelleştirilmiş bir sürümüdür denilerek Azure teknolojisinin tanımı yapıldı. 
Özel nitelikli veriler tanıtılarak sosyal medya güvenliği ve siber zorbalığa karşın alınabilecek önlemler konuşuldu. Son olarak KVKK hakkında bilgilendirme yapılıp katılımcıların sorularıyla birlikte önemli bir panel son buldu. 


Prof, Dr. Goroshko Olena 


Olena hanım, sözlerine İngilizce dilinin dünyada en çok kullanılan dil olduğunu istatistiksel anlamda katılımcılara diğer dillerin oranlarıyla birlikte sunarak başladı.Ardından sosyal medya kullanıcıları hakkında bir çok sosyal medya uygulamaları ile karşılaştırma yapılarak istatistiksel oranlara bakılması üzerine telefon ve internet kullanımının gelişmiş ve artmış olduğunu göstererek devam etti. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0'ın görevlerini ve akıllı çözümler sağlayacağını anlatarak sunumuna katkıda bulundu.Dijital konular gelecekte ayrımlara neden olacak ve ümit ediyorum ki bunun da üstesinden geleceğiz diyerek konuşmasını sonlandırdı. 


Lubna ZAHEER 


Lubna hanım , yapay zeka akıllı makinelerle, insan yardımıyla ayarlanabilir olduğunu ve yapay zekanın ilk kez 1956 yılında mantık teoremleri ve satranç oyunu üzerine yapılmış olduğunu söyleyerek konuşmasına başladı.Yapay zeka sayesinde bir makine yardımı ile öğrenme, öğretme, sorun çözme gibi yararlarını gördüğümüzden bahsetti. 

Daha sonra yapay zeka insan ile makinelerin arasındaki bir yarış dei diyerek insanların makineler üzerinde ki etkileşimi ile bir olup yararda bulunmaktır sözüyle konuyu açıklığa kavuşturdu 








STANBUL 
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Yapay zeka şimdiden bir devrim yarattı ve gelecekte de devrim yaratmaya devam edecek, Yapay zeka veri madenciliği eşliğinde insana doğasına kolaylık sağlamaktadır diyerek devam etti.Gazetecilik ve yeni medya alanında yapay zekanın oldukça fazla kullanıldığını ve California'da yaşanan deprem haberini ilk yapay zekalı haber spikerini anlatarak katılımcılara katkıda bulundu. Robotlar üzerinde araştırma yapıldığında robotların insanlara göre daha zeki ve daha başarılı olduğu görüldü ve insan gazeteciliği ile spikerlik mesleğinin sona erebileceğini söyleyerek bu sayede daha az masraf olmasının yanında işleri kolaylaştıracağına inandığını belirtti.Her anlamda fenomen olan yapay zeka müzik anlamında da kullanılmaya başlandı ve ilk yapay zeka albümü yayımlandı diyerek fikirlerini anlatmaya devam etti. 

Bu bir sihir değildir bu bir teknoloji diyerek konuşmasına son verdi. 


Eray YÜKSEK 


Geleceği tahmin ediyorum ama tarihleri tutturamıyorum. 
diyerek konusuna başladı. 

Şirketler aynı bir oyun gibidir. Yükselip alçalırlar ve sonunda game over olurlar. Önemli olan düşmeye yakın tekrar ayağa kalkabilmektir diyerek hoş bir açılış yaptı. 

Eray bey, hastalar kansere yakalanmadan önce dna'ya ulaşıp kanser hastası olmayı engellemeyi buldular ancak bu 15 yıl sonra karşımıza çıkacak bilgisiyle konuşmasına başladı. 
Kuantum bilgisayarı bazen 1 bazen 0'dır. Bu yeteneği sayesinde inanılmaz bir görevi olduğunu söyleyip 2020'lerde tüm insanlığın beyin gücünü ölçmeye başlayacağını söyleyerek devam etti. 

Yapay zeka sayesinde robotlar belirli oyunlarda insanlara hiç mağlup olmadılar diyip bu konuyla ilgili örnekler gösterip herkesi şaşırttı. 

Ardından Nanobot ile ilgili biraz daha bilgi verdikten sonra robotların insan kanlarına girip kan değerlerini ölçeceğinden bahsetti ve oldukça güzel tepkiler aldı. 

Çin hakkında yapay zeka alanında en önce biz olacağız diyip yapay zeka alanında okullar açmaya başlamalarından bahsetti. 

Bilgi güvenliğinden bahsederek katılımcılara sorumlulukları bilmek adına bilgiler verdi. 

Her 7-10 yılda bir sadece teknoloji değil hayatın her alanında bir değişim yaşanır. Ve olanın üzerine konularak değişime açık olmaları için katılımcılarla fikirleri paylaştı. 
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İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema- Televizyon Bölümü Araştırma Görevlisi Ayşe Duygu Atasoy Aktaş ile Yeni Medya ve İletişim Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ceren Bilgici Oğuz “Yapay Zeka ve Dijital Mahremiyet İlişkisinin Sinemadaki Temsili: Ex Machina Filmi İncelemesi" başlıklı çalışmada yapay zekanın sinemadaki temsili üzerinden dijital mahremiyet konusunu sinema alanında bilim kurgu ve fantastik filmler ile gelecekte olabilecek olumsuz dünyanın yaratımı üzerine teknolojik gelişmelerin yapay zeka ile mahremiyet kavramının üzerindeki etkisinin araştırıldığı sunumda gelecekte bir tehdit unsuru olarak görülen yapay zekanın insan hayatına etkileri sinema üzerinden işleniyor. 





İzmir kavram meslek yüksekokulu Öğretim görevi 
Tekstil ve Modada Yapay Zeka adlı çalışmada tekstilin pamuğa ipliğe ve kumaşa dönüştürülmesi giysinin tasarlanıp üretilmesi ve satışa sunulmasına kadar ki süreçte yapay zekanın kullanım alanları ve ilerde kullanılabileceği alanlardan bahsedilmiştir. Yapay zekanın üretim sürecindeki kullanım alanlarını iplik ve kumaş üretiminde her bir makinenin ikizleri yapılıp makinelerde oluşabilecek tüm sorunları dijital ortamda gözlemlenip önceden müdahale edilmesi sağlanabilir. Üretim bandındaki düz dikiş makinesi, overlok Makinesi, reçme makinesi vb. 
Makinelere çalışma şekilleri makinelerin hafızalarına kaydedilip daha verimli ve kaliteli ürün çıkarılması sağlanabilmektedir, Kumaş üretiminde hatalı yerlerin tespitinde raporlama sistemini bilgisayar yardımıyla yapılabilir. Yapay zekanın perakende sürecinde kullanım alanları ise Giysi alımında internet alışverişinde fit ve beden uyumsuzluğundan yapılan iadeleri ortadan kaldırmak İçin fotoğraftan vücut tarayan ölçüleri alan ve kıyafetin ölçüleri ile karşılaştırıp doğru ölçüyü müşteriye veren derin öğrenme uygulamaları geliştirilmekte ve çok yakın zamanda tüm markalarda uygulanmaya başlanacaktır. İnternet alışverişinde satın alınan kıyafetin yakışmaması gibi sorunları ortadan kaldırmayı sağlamak amacıyla kişinin üzerinde almak istenilen kıyafet, ayakkabı, aksesuarların görülmesini sağlayacak bilgisayarlı görme ve derin öğrenmenin kullanıldığı uygulamalar ve akıllı aynalar geliştirilmektedir. Mağazaları ziyaret eden müşterilerin kim olduklarını ne tür vücut yapısına sahip olduklarını, ne tür ürünler denediklerini ve satın aldıkları görüntü işleme ve mikroçip teknolojilerinin birbirlerine entegrasyonu ile tespit etmek mümkün olmaktadır. Yeni sezonda koleksiyona girecek ürüne gelen tepkileri anlamak ve iyileştirmek için mağaza vitrinine yerleştirilmiş ekranlar sayesinde, mağaza önünden geçen müşterilerin deneyimlemelerini sağlamak ve tepkilerini toplayıp analiz etmek üzere geliştirilmiş algoritmalar da yapay zeka ürünü kapsamındadır 





Hale Nur Güler - Prof. Dr. Akın Marşap 


Bu konferansta, “Çağdaş Bankacılık Sisteminde Duygusal Emek ve Hipnotik Dil Kalıpları İle İkna: Banka Web Sitelerinde Bir Araştırma” başlıklı çalışma sunulmuştur, Çalışmada çağdaş bankacılık alanında gereksinimlerin karşılanabilmesi için alanında uzmanlaşmış yönetici ve çalışanlara ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Çalışanların görev alanlarında tüm paydaşlarla iletişim esnasında bilimsel etik ve kaliteli hizmet sunabilmek için etkin iletişim ve ikna becerilerine sahip olmaları beklenmektedir. Aynı zamanda finansal ekonomik ve teknolojik parametreleri yoğunlukla kullanan bankacılık sektörünün gelişimi için duygusal emek süreçlerinin de başarı ile uygulanması esas teşkil etmektedir. Bu kritik süreçte akıllı hipnotik kelimeler ve kalıplarla tasarlanmış şekildeki etkin iletişim tekniklerinin akıllı müşteri deneyimi süreçlerine katkı sağlamak için ön plana çıktığı ifade edilmektedir. Bu makalede çağdaş bankacılık sektöründe akıllı hipnotik kelimelerin uygun yer, zaman ve ölçüde kullanımı ile ilgili örnekler ortaya konmakta ve geleceğe yönelik yeni önerilere yer verilmektedir. 
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Tebliğde kullanımı çok yaygınlaşan internet ve sosyal medya yolları ile kişilik hakkı ihlalleri ve bu ihlallere karşı başvuru yolları Türk Medeni Kanunu, 5651 sayılı Kanun ve 6284 Sayılı Kanunlar çerçevesinde incelenmiştir. 


Dr. Öğr. Üyesi Hilal Yener 


Dr. Öğr. Üyesi Naci Polat 


Üniversitelerimizde uzun süredir turizm rehberliği bölümleri bulunmasına rağmen, müfredatta müze rehberliği dersinin yer almadığı görülmektedir. Bununla birlikte müze rehberliğine ilişkin derslerin teknolojideki yeni gelişmeler ışığında, Arttırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) gibi zenginleştirilmiş içeriklerle Turizm Fakülteleri müfredatında yer alması elzem görünmektedir. Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi (SILVHER) Erasmus projesi ile bu konuda öncü çalışmalara başlamıştır. 


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Beynem Uran 


Dijital mecralar; tüketicinin arzu ve isteklerini temel alan bütünleşik pazarlama iletişimi anlayışını dönüştürerek; tüketiciyi marka yönetimi sürecine etkileşimli bir biçimde dahil etmiştir. Çalışma Facebook üzerinde, araştırma kapsamına dahil edilen markaların; marka iletişimi çalışmaları bağlamında Aaker'in marka kişiliği modeli temel alınarak nitel ve nicel içerik analizi yöntemi ile netnografi araştırma yöntemi kullanılarak çift yönlü analiz edilmiştir. 


Dr. Öğr. Üyesi Onur Sarı 


Yapay zekâ günümüzde sigortacılıktan, bankacılığa, medyaya kadar her sektörde etkin bir role sahiptir. İlerleyen yıllardan yapay zekânın rolünün daha da artacağı beklenmektedir. Bu kadar değerli bir çalışmanın hukuken nasıl korunması gerektiğiyse ayrı bir sorundur. Günümüzde yapay zekâyı, sui generis yani kendine has bir düzenlemeyle hukuken korumamaktayız. Bununla birlikte yapay zekâyı oluşturan en önemli unsur yazılım boyutudur. Kanımızca yapay zekânın yazılım boyutu, Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu m.2/1 bağlamında bilgisayar programı olarak korunabilir. 
Çalışmamızda yapay zekânın bilgisayar programı olarak korunup korunmayacağını, hangi şartlarda korunabileceğini inceledik 
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HANDAN MUSAOĞLU İLE ÜNİVERSİTE 
ETKİNLİKLERİNE DAİR... 


BUGÜNE KADAR PEKÇOK ÜNİVERSİTE 
ETKİNLİĞİNE KATILDINIZ. SİZCE ÜNİVERSİTE 
ETKİNLİKLERİNİN ÖNEMİ NEDİR? 


Üniversite yıllarını, bir oluş, varoluş vetiresi olduğu için dinamik bir arayışın laboratuvarı olarak g m. Orada, arayışlar, merak, sorgulama, kaygılar, itirazlar, redler çok sahici gelir bana. Dolayısıyla hayat dolu muhataplıklar oluşur üniversite ziyaretlerinde. 
Hayatın tekinsiz bulvarlarına henüz çıkma aşamasındaki genç insanların duygu, düşünce, hayal alemlerini öğrenmek, bizlere muhasebe, onlara da rehberlik anlamı taşıyor. 

Dönüp, gençlerimizin yüzlerine bakınca geleceğimiz gözümüze görünür oluyor. Gelecek yansıyor gençlerimizin yüzünden. Haliyle, bugünü şekillendiren bizler, eserlerimizle yüzleşiyoruz. Bu yüzler bize kendimizi gösteriyor. Gördüklerimiz, bazen mutlu bazen mutsuz ediyor; ama, görünene bakmaktan, ellerimizle verdiğimiz şekillerden kaçamayız. 
'İşte eserimiz' diyerek yüzleşmeli gençlerimizle. Üniversite ziyaretlerinin başat amacı, düşüncesi ve duygusu, geleceğin aynasında kendimizi görme imkanıyla karşı karşıya gelmek; 'umutlanacaksak emeklerimizden, hayıflanacaksak esirgediklerimizden' diyerek özetlemiş olalım. 
Bu, biz büyüklere bakan penceresi. Diğer pencere onlara dönük. Gençler için, hedeflediği, gönül verdiği mesleğin büyükleriyle karşılaşma imkanı, kuşkusuz daha büyük anlam taşıyor. Mesleğinin başarılı bir büyüğü, çıkmaz sokaklara girmeden enerji ve umut depolarını doğru adımlar için tasarruflu kullanmak anlamı taşıyor olmalı. 'Kötü tecrübeyi tecrübe etmek' akıllıca değildir. 
Gençler de ağırladıkları misafirlerinden bunları öğrenebiliyorlar. 

Üniversitelilerle buluşmanın çok yönlü yararları var elbette. Fakat, ben daha çok sorumluluk yönüyle ilgiliyim. İmkan buldukça gençlerle buluşmanın, onların elinden tutmanın, doğru örneklik etmenin, toplumumuza karşı görevimizin en hassas parçası olduğu kanaatindeyim 





GENÇLERLE BULUŞMALARDA YOĞUN İLGİ 
GÖRÜYORSUNUZ. SİZCE BU İLGİNİN NEDENİ 
NEDİR? 


Estağfirullah. Her şeyden önce bu, çocuklarımızın temiz dimağlarının tezahürü, 
Onlar sahiciliklerini daha doğrudan yansıtabiliyorlar. Seviyorlarsa gösteriyorlar, kızıyorlarsa uzaklaşıyorlar. Ben 'sevgi'yi toparlayıcı bir mıknatısa benzetiyorum. Sevgi yaratılışın özüdür, malum, Sahici bir sevgi varsa muhataplarını buluşturuyor. 

Ben biraz önce dışa vurduğumuz sorumluluk düşünceleriyle gençlerimizi seviyorum. Onlar da bunu görüyor olmalılar, Hem vicahi karşılaşmalarda hem de devam mahiyetindeki takip ve talepleriyle bunu çok güzel gösteriyorlar. Hepsine borçlu olduğumu düşünerek elimden geleni yapmaya çabalıyorum. Üzerlerine titriyorum. Hayatının başındaki bu çocuklar için, "söylediğim her söz tuttukları bir eldir' diyerek onlara doğru örneklik etmeye, doğru adresler vermeye özen gösteriyorum. 


ÜNİVERSİTE ÇALIŞMALARINIZDA NELERİ ÖNE 
ÇIKARIYORSUNUZ? HANDAN MUSAOĞLU'NUN 
ÜNİVERSİTE GÜNDEMİNDE NE VAR? 


Üniversite öğrencilerimize 'hayran tayfa' gibi bakmak büyük hata olur bizim açımızdan. 
Onlar, tertemiz ilgilerle, teveccüh gösteriyorlar. Bizim gençlerle buluşmamızı, 
“eğitim süreçlerinin devamı', tamamlayıcı bir unsur, teorinin atölyesi nosyonunda birer çalışma olarak anlamlandırmak lazım gelir. 
Yoksa, yıkıcı pop kültür ahlakıyla, karşılıklı eğitim olanağını murdar etmiş oluruz. Bu da gençlere haksızlık, bize de boş ve yorucu bir meşguliyet olur. Benzer eğitim aşamalarını geçmiş ve mesleğin gerçekleriyle sınanmış tecrübeliler olarak, onları okul sonrası hayatları konusunda hazırlamaya çalışmalıyız. 
Ne kadar rahat kampüslerde ne kadar konforlu öğrencilik yaparlarsa yapsınlar, hayatın realiteleri 'şaşırtıcı', Giderek zorlaşan meslek koşullarında, hüsrandan hüsrana yuvarlanmak da ihtimal dahilinde, Allah korusun. Ancak, irade ve karakteri iyi gelişmiş, kendisine yatırım yapmış, kolaycılığa sapmayan, çalışarak başarma ahlakıyla mücehhez gençlerin mutlaka başarıya ulaşacağını düşünüyorum. 
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AYIN SPİKERİ 


Gençlerimiz, kendilerini ayartacak kolaylıklarla karşılaşıyorlar. En çok bu durumlara karşı dikkat oluşturmaya çabalıyorum. Ahlak titizlik demektir. Aynaya bakınca utandıracak bütün ihtimallere karşı çelik gibi bir irade tavsiye ediyorum. Arkasından, mesleğin geleceğini öngörerek donanım sağlamalarını, bir de gelişen teknoloji vb olgulardan dolayı entegrasyonu, interdisipliner, multidisipliner yaklaşımları öğrenmelerine destek vermeye çabalıyorum. 


SON ETKİNLİK, 'DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE MEDYANIN GELECEĞİ' İLE İLGİLİYDİ? BU KONUYLA İLGİLİ NELER SÖYLERSİNİZ? 


Bu konuya yaptığımız konuşmada ve bu sayıdaki yazıda değinmiş olduk. Belki küçük bir ilave olarak şunu söyleyebilirim. İK açısından sektör geç kaldı. Akademi de geç kaldı. 
Son yirmi yıldır işin buralara geleceği öngörülebilmeliydi. Şimdi bile konuyla ilgili Türkçe kaynak bulamıyoruz. İletişim öğrencilerinin çaresizliği büyük bu konuda. Şu anda sektör nitelikli personel bulamıyor; mezunlar da iş bulamıyor. 

Biz kendi akademimizde hibrit medya uygulamalarına dönük bazı küçük eğitimler yaptık ve devam edeceğiz. Ancak daha büyük kurumların bu tarafa eğilmeleri lazım. 
Bilindiği gibi öteden beri başka ülkelerin medyaları karşısında zaten zayıftı. Açığın giderek büyümemesi için hızlı ve agresif kararlar almak zorundayız. Bizim kafa yorduğumuz bir konu bu hibrit dönem. 

İstanbul Gelişim Üniversitesi 4.Uluslararası Yeni Medya Konferansı Moderatör Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr.Mehmet Bülent Öner'e, Yeni Medya Bölümü Yrd.Doç.Dr.Deniz Akçay'a KırmızıTürk Spikerler Platformu Başkanı Cengizhan Kayaya, konuya katılım ve gösterdikleri yoğun ilgieri için sevgili öğrencilere çok teşekkür ederim... Muhteşem bir konferanstı asla unutmayacağım... 


SİZ DE İLETİŞİM MEZUNUSUNUZ. GENÇ İLETİŞİMCİLERE VEYA SEKTÖRE YENİ GİRMEK İSTEYENLERE NELER SÖYLERSİNİZ? 


İletişimin periferisinde bulunan pek çok meslek türedi. Gelenekli olanların da dönüşümü söz konusu. Sadece atadan kalma birikimle, yeni dönemde yer alabilmek zor görünüyor. İletişim günümüz dünyasının sihirli uğraşlarından biri. Çok yönlü bakış açılarıyla çok boyutlu donanımlara ihtiyaç var. Bu soruya basma kalıp cevaplar vermek istemiyorum. En azından, gençlerin ilgili meslek büyüklerinin bir kaçının tavsiyelerine başvurup karar vermelerini tavsiye ederim. Kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin... Usta çırak ilişkisi önemlidir. Bunu asla unutmayın... 


BAŞKA ÜNİVERSİTE ZİYARETLERİNİZ OLACAK MI? KIRMIZITÜRK/ KIRMIZITÜRK SPİKERLER PLATFORMUNUN ÜNİVERSİTE ETKİNLİKLERİNİ NASIL YORUMLUYORSUNUZ? 


Hem platformun davetleriyle hem de ayrıca ulaşan davetlerle ilerleyen dönemde de pek çok üniversiteye ziyaretimiz olacak. KırmızıTürk Spikerler Platformunun düzenlediği, etkinlikle önümüzdeki dönem Gazi Üniversitesi'nde olacağız. Türk DİL Bayramı olarak kutlanan 13 Mayıs'ı meslek günümüz olarak ilan etmiştik malum. O günlerde de önümüzdeki dönemlerde etkinlikler olacak. Artık 13 Mayıs Spikerler ve Sunucular Günü...KırmızıTürk'ün üniversite etkinliklerini ve tüm yaptığınız güzel proje ve işleri takdir ediyorum kuşkusuz. Medyaya ve mesleğimize büyük katkınız var... Tüm meslektaşlarımızı hepimizi takip edip yaptığımız güzel işleri kamuoyuna yansıttığınız için, kendimizi ifade etme alanları yarattığınız ayrıca teşekkür ederiz... Çok büyük bir ihtiyaca karşılık veriyorsunuz. Daha güçlü işbirlikleriyle sektöre daha büyük katkılar yapmanızın beklendiğini söylemek isterim...Daha çok güzel iş ve projelere imza atacağınıza inanıyoruz... 


KırmızıTürk Spikerler Platformuna, ve 
Başkanı Cengizhan Kayaya bu özel günü düşünüp hediye ettikleri için ve mesleğim, kurumum adına çok mutluyum. Tarih önerimi anlamlı 
bulduğunuz ve kabul ettiğiniz için, 13 
Mayıs ilk meslek günü kutlamasını yaptığınız için, meslektaşlarım adına ayrıca çok teşekkür ederim. 

“Her İnsan Bir Dünya" adlı kitabını bu ay çıkaran Platformumuzun Başkanı 
Cengizhan Kayayı tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum... 
Tüm okurlara sesleniyor ve okumanızı tavsiye ediyorum...Çünkü Her İnsan 
Bir Dünya... Mesleğimiz adına, mesleğimizi düşünenler için ve her kesime yararlı bilgiler ve tecrübelerle dolu çok değerli bir kitap... 

Tüm gençlere sesleniyorum!!! EMEK 
VE MÜCADELE ASLA İHANET ETMEZ 
İNSANA...UMUDUNUZU YİTİRMEYİN... 


Özel Röportaj için KırmızıTürk Medya 
Spikerler Platformuna ve Başkanı 
Sayın Cengizhan Kayaya sonsuz teşekkürler...Saygılar 





ÖZDE SİNEM ESER'İN YAZISI, 





YAŞAMDAN HEDİYEN 
VAR 


Yaşam her yönüyle bizlere sunulmuş bir nimet. Bazı araştırmacılara göre her insan hayatında en az 4 defa yaşamı ciddi anlamda sorguluyormuş. Kimileri için bu rakam 4000 kez de olabilir elbette. Benim için bu araştırmadan çıkarılacak asıl sonuç aslında yaşamı kaç kez sorguladığımız değil, her insanın yaşamı sorgulamaya değer bulacak kadar önemsemesidir. 
Önemsemediğiniz bir şeyi sorgulamazsınız. 

Tüm insanlar için ilk ve tek olan her şey önemlidir. Yaşama tecrübesiz başlarsınız dolayısıyla hayatınızda ilktir. Her yılınız, her anınız sizin için ilktir. Yaşamın tekrarı yoktur. Zamanınızı geri alıp aynı anları tekrar yaşama şansınız da yoktur, işte bu yüzden yaşam tektir. Ve en önemlisi sahip olduğunuz tüm ilk ve tek şeyler yaşamın size getirdiği küçük hediye paketlerinden ibarettir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda; yaşam bizim en önemli ilkimiz ve muadili olmayan tekimizdir. 

Ben yaşamı 4000 kez sorgulayanlardanım. Ve bu sorgulamaları yaparken yaşamı bağdaştırmaktan en hoşlandığım şey ilk evliliğini yaşayan bir genç kızdır. İlk evliliğini yaşayacak bir genç kız için hiç kuşkusuz ki bu hayatının en önemli ilki ve tekrarı olmayacağını düşündüğü, en azından öyle temenni ettiği tekidir. 
Tecrübesizliğin getirdiği heyecan, Tekrarı olmayacağı inancıyla gelen mükemmeliyetçilik ve hayatının dönüm noktasında olduğu inancıyla had safhada yaşanan bir özgüven patlaması. Bu ruh hali içindeki bir insanın her şeyin mükemmel olmasını istemesini garipsemek çokta mümkün değildir. Yaşamda öyle her şeyin mükemmel olmasını istediğimiz bir yılbaşı ağacı gibi. Süsledikçe süsleriz. Bazen taşıyabileceğinden daha çok süs asarız üstüne sırf daha çok dikkat çeksin diye. Dışarıdan görünsün diye ışıklandırmalar yaparız cılız dallara yükledikçe yükleriz beğenilmek uğruna kocaman kocaman süsleri. Ve sonunda o kadar dikkat çekici olur ki altında duran küçük hediye paketlerini göremeyiz. Oysa süslemedeki amaç altına o küçük paketleri koymak değil miydi? Ağacımız mükemmel olsun derken altındaki hediyeleri görmeyiz. Düğünümüz mükemmel olsun derken yaşamın bize düğün hediyesi olarak getirdiği küçük hediye paketinin içindeki mutluluğu görmeyiz. Bizler yaşamımız mükemmel olsun derken çoğunlukla yaşamın bize getirdiği hediye paketlerini açmayı dahi unuturuz. 

Yaşam öylesine bonkördür ki âdete sürprizleri seven bize âşık bir sevgili gibi her daim hediyeler gönderir. Her hediyesi onun değerini anlamamız için gizli bir mesaj içerir. Şanslıysak paketi açar, mesajı anlarız. Ancak çoğu kez mesajı anlamayız ya da yanlış anlarız, bazen paketi açmak zor gelir bir kenara atarız. 
Hatta paketi beğenmeyip bu yüzden içindekini merak etmeyerek paketi iade ettiğimizde olmuştur. 








Ancak asıl mesele ne pakettir ne de içindeki hediye, ne de bize nasıl gönderildiği, asıl mesele kendini hatırlatmak için bize hediye gönderen yaşamın hediyeye iliştiriverdiği nottadır. 

Bazen bir hastalık çıkar paketin içinden üzerinde sağlığına dikkat et hayat kısa notuyla, bize ölümü hatırlatır ve yaşamın değerini. Bazen bir aşk çıkar paketten, hayat sürprizlerle dolu sevgiye inancını kaybetme notuyla. Bazen bir ihanet çıkar paketten, seni daha iyisi bekliyor, bitirmene yardımcı olduk notuyla. Bazen bir bebek çıkar paketten, koşulsuz sevginin tadını çıkarman dileğiyle notuyla. Bazen sadece küçük bir gülücük çıkar paketten, bunu sende yapabiliyorsun hatırla notuyla. Bazen gözyaşı çıkar, gülümsediğin günlerin kıymetini anlaman dileğiyle notuyla. 

Yaşam her daim hiç durmadan bonkörce hediyeler gönderir durur. Bize kendini öyle ya da böyle hatırlatmaktan asla vazgeçmez. Eğer yaşamı sever ve içtenlikle hediyelerini kabul ederseniz, veriliş şeklini ya da paketini önemsemekten vazgeçip yalnızca içindekine ve sizin için anahtar niteliği taşıyan o küçük nota odaklanırsanız. Size hediye göndermekten vazgeçmeyen tatlı aşığınızla barışır ve kim bilir belki de onun farklı bir yüzüyle tanışırsınız. 


ÖZDE SİNEM ESER 
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1978 Ankara doğumluyum ilk ve ortaöğrenimimi Ankara'da tamamladıktan sonra 1992 yılında 
babamın görevinden dolayı Diyarbakır'a gittik ve 16 yıl orada yaşadım hem eğitimim hem mesleğim adına benim için çok önemli bir şehirdir1996 yılı Kasım ayında Trt Diyarbakır bölge müdürlüğünde 
sabah programıyla mesleğe adım attım yıllarca hassas bölgelerde yayınlar programlar yaptık 2010 
yılında Antalya'ya geldim ve 9 yıldır Antalya'da yaşıyorum evli iki çocuk annesiyim sanırım en kısa haliyle böyle anlatabilirim kendimi) 





Aslında bu soruyu kendime soracak hiç zamanım olmadı çünkü çok genç yaşta kendimi içinde buldum medyanın ve ben bu iş için doğmuşum hissiyatıyla ne başka bir iş yapmayı ne de başka sektörlerde mi olmalıydım düşüncesi hiç olmadı, o yüzden neden Medya ? çünkü benim hayatım bu... 





30 Ağustos 1996 yılında TRT'nin çok önemli programlarından biri olan Gide Gide GAP programına 
Atatürk gençliğini temsilen konuk olarak gitmiştim o zaman ki TRT GAP televizyonunun yönetmeni rahmetli Saim Çeliker'in güzel resim veriyor iyi de çenesi var bu kızın aklımızda olsun demesinden sonra Kasım ayında başlayacak bir sabah Programı kuşağı için deneme çekimine çağrıldım ve on kızın içinden programa ben uygun görüldüm bir haftanın içinde kendimi Trt ekranlarında Yetkin Dikinciler ile birlikte canlı yayında sabah şekeri olarak bulmuştum:) 


Evet insan yaş aldıkça topluma ailesine daha kalıcı neler bırakabilirim diye düşünüyor ve bu bağlamda hem Türk siyasetinin son 30 yılını ve kısa hayat hikayelerinden oluşan iki kitap yazmak istiyorum ve mesleğimizi gelecek nesillere doğru ve düzgün aktarmak adına bir spiker okulu açmak istiyorum... 


Ben mesleğe çok erken yaşta başladığım için meslektaşlarım benden hep büyüktü dolayısıyla rekabetten çok hepsinden çok destek gördüm ağabey- abla ilişkilerimiz vardı hepsiyle kimse beni kendine rakip görmedi ben de hep haddimi bildim sonrasında yıllar geçtikçe ben mesleğimde bir yerlere geldiğimde de benden sonra mesleğe başlayanlar benim kardeşlerim gibiydi örnek aldığım insanlardan öğrendiğim ve aldığım Trt terbiyesi gereği... Onun içindir ki bir rekabet baskısı yaşamadım ben ama olsa mıydı derseniz elbette rekabet insanın kendisini geliştirebilmesi ve iyi olanla olmayanın birbirinden ayırt edilebilmesi için iyi bir duygu fakat günümüzde bu tatlı rekabet yerini ego savaşlarına bıraktığı için bence yanıltıcı ve tehlikeli bir durum ve mesleğimiz için maalesef kötü bir imaj... 


Gerçekten keşke olsaydı böyle bir imkanım:) ilk evvela herkesin ben sunarım mantığıyla ekranları doldurup insanların beyinlerini boş bir sürü detayla dolduran gündüz kuşağı programlarının formatlarını değiştirmek isterdim, çocuk programlarının daha eğitici olmasını sağlamak, daha az dizi daha çok sinema ve kültür sanat programları yapmak isterdim ve eğlence programlarında da biz çocukken olan Bir Başka Gece formatı programlar yapmak isterdim :) 


Ben alaylı tabir edilen gruptayım o yüzden elbette ki fikrim illa iletişim mezunu olması gerekmediği yönünde, öncelikle gerekli olan şey yetenek ve ekran ışığı sonrası dışardan da eğitilebilir sonradan kazanılabilir, ben şanslıydım çünkü hem yetenekliydim hem de TRT'de bu işin duayen isimleri tarafından eğitildi bitti mi eğitim tabi kli hayır o yüzden yeteneğiniz yoksa okulunu okumanız yeterli değil ama yeteneğiniz varsa bile eğitim kesinle şart... 


Elbette hayır çünkü bir önceki soruda söylediğim gibi sadece in yeterli değil beraberinde birçok 





kurslar bizim işimizi yapmak olması gereken özellik gerekir öncelikle bu işi yapabilmeniz için çok okuyup çok araştırmanız gerekir her konu hakkında bir fikrinizin olması ve konu hakimiyeti için olmazsa olmazdır okuyup araştırmak bunun yanında da duygu kontrolleri, ekran ışığı, özgüven, kriz yönetimi ve tabi kii bunların hepsini bir arada yapabilecek bilgi birikimi ve zeka gerekir(biraz sert oldu sanırım ama üzgünüm gerçek bu :) ) 


Mesleki olarak haberin temposundan ve kişilik olarak sabırsız ve hiperaktif biri olmamdan dolayı çok hızlı konuşurum 23 yıldır yavaşlatamadım kendimi bunu değiştirmek isterdim bir de çok inatçı ve stresli biriyim biraz kendimi esnetebilmeyi isterdim açıkçası :) 


Sosyal medyanın gücünü çok seviyorum ve doğru kullanıldığında çok iyi şeyler yapılabildiğini insanlara yardım eli uzatılabildiğini görmek bana çok büyük keyif veriyor mesleğimiz içinde çok önemli tanıtımlarınız yaptığınız işler bir dokunuşla milyonlara ulaşabiliyor ve tabi kii eğlenmek içinde keyif aldığım bir platform, gazete okumayı da çok severim evine hala gazete alan ve saatlerce gazetelerin seri ilanlarına kadar okuyan bir babanın kızı olarak gazete benim için çok önemli fakat tv için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim haberler dışında tv izlemeyi sevmiyorum ama alışkanlık herhalde eve gelir gelmez nedense ilk tv açıyorum :) 








Trt de hem radyoda hem tv de birçok projeye imza attık dile kolay 23 yıl... haber programları eğitim kültür programları müzik programları hepsini yaptık tek tek anlatmaya kalksak sayfalar yetmez aramızda kalsın zaten arada unuttukları bile oluyor yaş itibariyle :) 


Öncelikle iltifatınız için teşekkür ederim akılda ne kadar kaldık bu kalabalıkta bilmiyorum ama meslekte 20 yılı deviren bizler gerçekten çok şanslıydık ahkam kesmek gibi olmasın ama bizim mesleğe başladığımız yıllar televizyon ve televizyonculuk herkes için çok önemliydi bir programa başlama kararı alıp yayına girmek bile aylar sürerdi ve çok ciddi gece gündüz tüm ekip deli gibi çalışırdık haber ve habercilik asla hata kabul etmeyen bir işti ve haber okurken tir tir titrerdim çünkü herkes o an bilgiyi senden alıyor sorumluluğu yüklenirdi üstümüze şimdilerde teknolojinin desteğiyle her şey daha kolay, haber tamamen şova dönmüş durumda, maalesef her şey gibi televizyonculukta ciddiyetini kaybetti kadın programları ve dizi üzerine kurulu bir televizyonculuk anlayışı hüküm sürüyor ve bu durum da beni elbette çok üzüyor... 





Trt Diyarbakır radyosunun günlük 12 saat yayın hakkı vardı ve 6 saatlik periyotlarda iki kuşak programıydı bu Günışığı ve Gündönümü olarak ve sabah 06:00'da başlayıp akşam 20:00'de bitiyordu 
eğitim kültür spor güncel bölge haberleri stüdyo konukları ve elbette müzik ile dopdolu yayınlardı, 3 
spiker nöbet sistemiyle çalıştık yıllarca ve gerçekten meslek hayatımın en yoğun ama en keyifli dönemleriydi keşke o günlere dönebilseydik... 


Bu soruya cevap verecek kadar ehil değilim ustalarıma hocalarıma hadsizlik yapmış olurum çünkü onlar bana önce mütevazı olmayı öğretti sadece şunu söyleyebilirim iyi sunuculuk iyi bir yönetici olmak denektir... 


Aslında her iş streslidir ama sunucu ya da spikerseniz evet ekstra stresli bir iş diyebiliriz çünkü sunum yaptığınızda ya karşınızda ya da ekran başında sizi izleyenlerin olduğunu bilmek insan doğasını heyecanlandıran bir olaydır ve fobik durumlar yaratır spikerlikte ise daha da stresli olanı haber alınan kişinin siz olmasıdır haber çok ciddi bir iştir ve mimiklerinize kadar her Şekilde o haberin içinde olmanız gerekir haberi anlayıp süzüp en doğru şekilde izleyici ya da dinleyiciye aktarırsınız bazen günlerce gecelerce çalışmak zorunda kalırsınız ama ben bu stresi seviyorum galiba bundan besleniyorum 23 yıldır hala her yayın öncesi son 5 saniye de kalbim bu sefer duracak hissi yaşamak bana çok iyi geliyor :) 


Hayat'a geçirebildiğim her programımı çok sevdim ben ve daha yapmayı planladığım 30'a yakın projem dosyamda duruyor ve keşke imkan olsa hepsini gerçekleştirebilsem.... 


Ekranda olmak için güzellik şart değil belki avantaj gibi gözükebilir ama güzellikten öte ekran ışığının olması lazım kişinin, her ne kadar ülkemizde ve dünyada artık güzelsen yaparsın mantığı kabul görse de bu doğru değil. 


CANSU OKTAY 





Sektörün yönetim kısmında da yer almış bir isim olarak Yeni Medyanın ( Sosyal Medya ve İnternet ) Geleneksel Medyayı ( Radyo - tv gazete ) Yok edeceği söyleniyor siz buna ne dersiniz ? Yeni Medya sizce ne yönde ilerleyecek ? 


Maalesef üzülerek söylüyorum bunu ama evet doğru...bizler geleneksel medyanın belki de son temsilcileriyiz her şeyin dijital platforma taşındığı bir dönemde bunun önünde durmak çok zor artık herkes her şeyi ellerindeki küçücük cep telefonlarıyla yapabiliyorken haberlere filmlere müziklere tabir yerindeyse bir tıkla ulaşıyorken gazete alıp okumuyor tv'yi açta haberlere bakalım hanım demiyor ve bu çok hızlı ilerliyor belki de birkaç yıla tamamen dijital ortama dönecek medya... 


Boş zamanlarınız nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Hem anne hem çalışan bir kadın olunca çok fazla boş vaktim olduğunu söyleyemem ve hayatın her an'ı doludur benim gözümde hiçbir şey yapmadan oturduğunuz an bile aslında dopdoludur vücudunuz dinlen demiştir mesela size, o yüzden bulduğum her fırsatta ailemle birlikte olmayı çocuklarımla vakit geçirmeyi tercih ediyorum ve her şeyi araştırmayı okumayı nefes aldığım her dakika yeni bir şeyler öğrenmeyi çok seviyorum ve tabi ki bir de olmazsa olmazımız müzik dinlemek... 


Hayatımın Kitabı/Filmi diyebileceğiniz bir kitap/film var mı? 


Ben tipik bir İkizler burcu olarak bu soruya asla tek bir cevap veremem :) Genel olarak klasik filmleri çok severim tüm Yeşilçam filmlerini hala oturup izleyebilirim, Kadir İnanır Türkan Şoray filmlerinin hastasıyım Selvi boylum al yazmalım da hala son sahnede ağlayabiliyorum ilk kez izliyormuşum gibi :) kitap içinde aynı şey geçerli Türk Tarihi ve siyasetini anlatan kitaplar hep bana çok ilginç gelmiştir çok keyifle okumuşumdur ve hep hayatımın kitabı olmuşlardır hepsi ama özellikle değerli abim rahmetli Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabı hayatımın en önemli kitaplarındandır ve tabi ki başucu kitabım yol göstericim NUTUK... 





KırmızıTürk hakkında neler söylersiniz ? 


Kırmızı Türk hakkında söylenecek çok şey var elbette öncelikle yürekten kocaman bir teşekkür var heybemde emeği geçen herkese ve tabi kii size... Bizler maalesef bu ülkede hiçbir zaman ciddi bir mesleği icra eden ve bu işten evine ekmek götüren kişiler olarak görülmedik hep çok eğlenceli bir işiniz var ohh sunuyorsun bitiyor işin olarak görüldük, her zaman sahnede olan ekranda olan bizlerdik mutfakta hazırlanan yemeğin sunumunu yapan kişilerdik ama hiçbir zaman yaptığımız işin ciddiyeti sorumluluğu ve stresi anlaşılmadı, kendi içimizde bile birlik olamadık o yüzden Kırmızıtürk bir ilki gerçekleştirdi ve aslında hepimizi bir çatı altında topladı elma ile armut'u birbirinden ayırmak gerektiğini gösterdi herkese, yaptığı organizasyonlarla ödül törenleriyle gazete haberleriyle gerçekten fark yarattı ve herkesin mesleğimize farklı bir pencereden bakmasını sağladı iyi ki varışınız... 





Gelecek planlarınız nelerdir? Şu an bulunduğunuz konumdan memnun musunuz ve gelecekte kendinizi nerelerde görmek istersiniz? 


Günlük olarak çok planlı programlı bir kadın olmama rağmen Gelecek ile ilgili plan yapmayı sevmiyorum çünkü hayat sen plan yaparken akıp gidiyor akışında yaşamayı seviyorum her şeyi, her gün acaba bugün neler olacak beni neler bekliyor diye heyecanla uyanmak çok keyifli hayat bana hep güzellik ve ihtişamla geldi bundan sonrasında da sadece bunu istiyorum o yüzden bulunduğum noktadan memnunum hiçbir zaman çok para kazanayım herkes beni tanısın gibi dünyevi hırslarım olmadı bundan sonrasında da hayattan istediğim tek şey keyifle ve sağlıkla işimi hakkıyla gözlerimin gördüğü zamana kadar yapabilmek :) 


Son olarak eklemek istediğiniz bir şey, takipçilerinize vermek istediğiniz bir mesaj var mı? 





Hayat herkes için bir yolculuk ve benim yolculuğumda yanımda, yolumda olan herkese minnettarım ben çok keyifli yaşıyorum bu yolculuğu ve umarım herkes için ben de iyi bir yol arkadaşıyımdır iyi ki varlar... 

Bizi izlemeye devam edin.) 
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KIRMIZITÜRK'TEN YİNE BİR İLK! 
13 MAYIS SPİKERLER VE SUNUCULAR GÜNÜ 


em m RE ÖĞ 
78 MAYIS SPİKERLER VE 15 MAYIS SPİKERLER VE MAY SPİKEMLER VE 
SUNUCULAR GÜNÜ a SUNUCULAR GÜNÜ La Tük La Tüm 
KUTLU i “Kuruya el 


KUTLU OLSUN 





HANDAN Tar vw 
TÜRKÇEMİZİN KANATLARI İLETİŞİM GÜVERCİNLERİMİZ. 











1S MAYIS SPİKERLER VE 15 MAYIS SPİKERLER VE 18 MAYIS SPİKERLER VE SUNUCULAR GÜNÜ ( lKunmizı Tün SUNUCULAR GÜNÜ, lKınmızı TüRK, SUNUCULAR GÜNÜ Kırmızı Tün KUTLU OLSUN Semer KUTLU OLSUN Ten Kame KUTLU OLSUN ee 


— 






1S MAYIS SPİKERLER VE 
GÜNÜ SUNUCULAR GÜNÜ ( ırizı Tük 
KUTLU OLSUN KUTLU OLSUN ör ame 





Tüm spiker ve sunucu meslektaşlarımın 
SELCAN DOĞRUĞZ 1 mayıs gününü kutluyorum 
TRT I Hafta sonu Ana Haber YABAN ÖZDEMİR 
Spikeri ÜLKE TU PRONRAN SUNUCUSU SERKAN AKSARI 








KIRMIZITÜRK YİNE BİR İLKİ BAŞARDI 13 MAYIS SPİKERLER VE SUNUCULAR GÜNÜ OLDU YÜZLERCE SPİKER VE SUNUCUDAN MESAJ YAĞDI! 
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KIRMIZITÜRK'TEN YİNE BİR İLK! 
13 MAYIS SPİKERLER VE SUNUCULAR GÜNÜ 

















KIRMIZITÜRK'TE GÜNDEM YİNE ÇOK YOĞUN 
ÖDÜL TÖRENLERİ ; ÜNİVERSİTE 
ETKİNLİKLERİ VE KIRMIZITÜRK WEB TV ÇOK 
YAKINDA! 


Çı TÜRK 





KIRMIZITÜRK - MEDYA CADDESİ 
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